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Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435.

Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913;
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993.
Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag en vrijdag in de
pastorie door vrijwilligers uit de
parochie. Telkens van 09.30 -10.30
uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is
pastoor Geilen aanwezig.)
Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van
9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor thuis, in ziekenhuis of kliniek op prijs stelt
kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 8 t/m 22 APRIL 2023

Paaszaterdag 8 april 19.00 uur: Paaswake (met live streaming).
Paaszondag 9 april 9.30 uur m.m.v. Bavokoor (met live streaming).
Intenties:

- zeswekendienst Jo Bisscheroux

- 3e jrd. Bertha Merckx;

- bijzondere intentie;

- 10e jrd. Wiel Luijten, tevens voor Annie Luijten-Erens.

- Paula Clement-Collaris;

- Marcel van Oppen

Paasmaandag 10 april 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Vrijdag 14 april 09.00 uur H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 16 april 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intentie:

- ouders vd Heuvel-Moonen tevens voor zoon Ed
Maandag 17 april 09.00 uur: H. Mis

Vrijdag 21 april 09.00 uur: H. Mis.

Intentie: ouders Frijns-Eichhorst.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.




1. THEMA: Halleluja! De Heer is verrezen

Halleluja! De Heer is verrezen! Ja, Hij is
waarlijk verrezen! Dat is de klassieke
paasgroet waarmee christenen op
Paasmorgen over de hele wereld elkaar
een Zalig Pasen wensen. Maar... zalig? Zo
gemakkelijk dringt deze vreugde bij velen
vaak niet door. Als je iemand verloren
hebt, van wie je heel veel hebt gehouden,
recent of al langer geleden, dan voel je je
bepaald niet vrolijk. Dan overheerst
dikwijls de pijn, de pijn van het gemis,
van de lege plek in je leven. De liefde voor
die unieke mens blijft over de grens van
de dood heen. Zo ook voor de vrouwen
die vroeg in de morgen het graf van Jezus
gaan bezoeken.

Waar in het leven van mensen de macht van de dood wijkt, daar gebeurt Pasen, daar
gloort het licht van een nieuwe morgen, daar wordt bevrijding ervaren, daar staan
mensen ook op uit het graf van een uitzichtloos bestaan, van de eindeloos lijkende
woestijn.

Ja, het wijken van de dood in het leven van een mens is
iets wonderlijks.

Ja, God is bij machte om nog steeds grote dingen te
doen in het leven van mensen, in ons leven. Ja, met
Pasen vieren we dat er een grens is aan de
uitzichtloosheid van de

dood. We vieren dat de opstanding van Christus hét
teken is van

de trouw van God. Dit is het

feest van leven na de dood.

We hopen dat wat Jezus heeft gezegd, ook voor ieder
van ons geldt. We geloven het zelfs dat de Heer
verrezen is en de dood heeft overwonnen, voorgoed,
opdat ook wij mogen delen in zijn leven, in het eeuwige
leven. Geloven doe je niet zomaar, het moet ook
langzaam doordringen zoals ook toen bij de leerlingen.
Pas geleidelijk ga je het inzien, breekt het inzicht door.
Met vallen en opstaan, want ons geloof wordt ook soms
behoorlijk op de proef gesteld. Als je iemand verliest,
blijf dan hopen en geloven dat hij of zij niet verloren is, maar bij God is thuisgekomen.
Zalig Pasen

Pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke 1° donderdag van de maand van 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open voor een
kaarsje of gebed. Ook mogelijkheid voor een gesprek in de kerk met pastoor Geilen.

- zondag 16 april 09.30 uur: boekenpromotie in de kerk

3. EN DAN IS HET PASEN.

Pasen, een feest van bevrijding. De eerste groene blaadjes kruipen uit de winterknop.
Overal begint kleur te komen, in het gras staan krokussen en kleine paasbloemen
(narcissen zijn dat voor de jongeren). Vroeger was dat het moment voor iets nieuws. Je
wilde er op je paasbest uitzien.

Dat beste willen we voor alle mensen. Ook dit jaar is er een paasactie voor mensen die
een extra steuntje in de rug nodig hebben om die bevrijding van Pasen te kunnen vieren.
De San (Sociale Actie Nuth) helpt dit hele jaar al ouders die het moeilijk vinden de



broodtrommel van hun kinderen te vullen voor school. Ja, dat gebeurt ook in Nuth.

In de goede week is er een paasviering waar we mensen extra willen steunen. We komen
gezellig bij elkaar en delen een presentje uit. Dit moet voor iedereen het Paasfeest wat
mooier maken.

Na Pasen gaan we in het Kabuuske een ontmoetings- en uitdeelwinkel starten. U hoort
daar in de kerkdorpen van “"Groot-Nuth” nog meer van.

Ons doel blijft: zorgen dat het voor iedereen een zalige Pasen is, die liefst het hele jaar
duurt.

Even bevrijd van de alledaagse zorgen en zeker ook: voelen dat er mensen zijn die nu
weer aan je denken. Je hoeft er niet altijd alleen voor te staan.

Dat is ook bevrijding, verrijzenis: mensen die er voor elkaar willen zijn.

Dat doen we samen. Iedereen kan meedoen.

Namens de San: een mooie Pasen.

Bertie Bemelmans- Stevens, voorzitter San

(Anbi-stichting: rekening NL13RBRB 8834 7448 61)

4. OVERLEDEN
Op 29 maart is dhr. Hub Consten (Hellebroek 27) overleden. Hij was geboren op 3 mei
1939 te Brunssum. De uitvaartmis is op dinsdag 4 april om 11.00 uur, waarna crematie.

5. DE NIEUWE DIRIGENTE

In het vorige Kerkklokje vertelde Hub van Oppen over het muziekarchief van het
Bavokoor. Op paaszondag luistert dit koor de Paasviering op. Daarom heb ik de nieuwe
dirigente van het Bavokoor, Anouk Verhesen, gevraagd om zich voor te stellen.

Hallo mensen,

Ik zal mij even voorstellen: ik ben Anouk Verhesen en sinds 1
januari de nieuwe dirigente van het Gemengd Kerkkoor St.
Bavo van Nuth. Ik moet zeggen: wat een mooi maar ook
gezellig koor. Ik voelde me er gelijk thuis. Een hele fijne groep
om muziek mee te maken en ik hoop dat we samen een toptijd
zullen hebben.

Even in het kort over mijn opleiding:

Mijn opleiding(en) met hoofdvak piano en koordirectie heb ik
gevolgd aan het Maastrichts, Tilburgs en Brussels
Conservatorium waar ik cum laude slaagde! Verder heb ik nog
twee jaar schoolmuziek gestudeerd aan het Maastrichts
Conservatorium.

Sinds 25 jaar zit ik volop in de korenwereld en heb ik al menig
koor onder mijn leiding gehad: kinderkoor, jongerenkoor,
kerkkoor, gemengd koor enz... Behalve dat ik op dit moment
nog privépianolessen geef ben ik ook dirigente van
verschillende koren in Zuid-Limburg.

6. CHRISMAMIS IN DE KATHEDRAAL

Er is in elk bisdom één viering die maar één keer per jaar en op één centrale plaats
wordt gehouden. Dat is de zogeheten chrismamis. Tijdens deze viering wijdt de bisschop
of de hulpbisschop de heilige olién die in de loop van het jaar in parochies worden
gebruikt voor doopsels, vormsels of het sacrament van de zieken.

De chrismamis wordt elkaar jaar in de Goede Week gehouden. In ons bisdom is het
gebruik om dit op woensdagavond te doen, op de vooravond van Witte Donderdag. De
mis is 's avonds, zodat vertegenwoordigers van alle parochies uit het bisdom kunnen
deelnemen om de gewijde olién mee naar hun parochie te nemen. Het is ook gebruik dat
aan de chrismamis een groot aantal priesters deelneemt. Het is een moment waarop het
hele bisdom zich als het ware rond de bisschop verzamelt. De priesters hernieuwen in
deze viering ook hun wijdingsbelofte.

De chrismamis is elk jaar een heel sfeervolle plechtigheid. De viering vindt dit jaar plaats



op woensdag 5 april om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in
Roermond.

7. BELOKEN PASEN

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de
achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook
de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Sluitdag

'Beloken’' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken
Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint

op Paaszondag.

Dominica in albis

Beloken Pasen heet in het Latijn: Dominica in albis (zondag van de witte kleren) en in het
Duits: Weisser Sonntag. Deze benaming gaat terug op een oudchristelijke praktijk. In de
Paasnacht werden de catechumenen gedoopt. Daarbij ontvingen ze een albe, een wit
doopgewaad. Die bleven ze dragen tot de eerste zondag daarop.

Gesloten deuren

Vaak wordt het woord 'beloken' in verband gebracht met een motief uit de
evangelielezing in de mis van deze dag: die is genomen uit het Johannesevangelie:
hoofdstuk 20, vers 19 tot met 31. Deze perikoop begint zo: In de avond van die eerste
dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit
vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u!'
De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren 'beloken’, gesloten.

WEET U DAT:

- u nog steeds de envelop voor de vastenactie kunt afgeven?

- U intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen?

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

CITAAT:
In Godsnaam mensen liefhebben.
‘wapenspreuk’ van Bisschop Harrie Smeets




